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Inleiding  

De Protestantse Gemeente van Nuenen is een gemeenschap van mensen, die gedragen door 

hoop en vertrouwen, vanuit hun christelijke inspiratiebronnen samenkomen om te vieren, te 

genieten en te belichamen dat God de bron is waaruit wij leven. God wekt in ons het 

verlangen naar zijn koninkrijk waarin mensen solidair met elkaar en met de schepping zijn. 

Dit betekent:   

Wij willen luisteren naar wat ons is overgeleverd en leven zoals Jezus leefde door energie, 

talenten, gaven en vreugden aan te vuren en te versterken, overal waar mensen inspiratie 

vinden en hoop ontdekken. Wij zien ons als een zoekende en lerende gemeenschap die open 

staat voor ontdekkingen, nieuw besef en veranderende perspectieven. Wij blijven ons 

inzetten voor rechtvaardigheid als het gaat om mensen in de verdrukking en de bewaring van 

de schepping.  

De komende jaren richten wij ons versterkt op de volgende onderwerpen.  

  

1. Uit de kramp van overleven  

De weg naar de toekomst zien wij als een gezamenlijke ontdekkingstocht – wetende dat ook 

onze gemeente te maken heeft met krimp in leden en financiën en met een kleiner wordend 

aantal vrijwilligers. In de toekomst zullen wij gemeente zijn met minder middelen, 

menskracht en professionele inzet. Vandaar dat dit beleidsplan er meer een is van visjes 

uitgooien met een open verwachting, dan een van strategische plannen maken vanuit een 

kramp om te overleven.  

Daarom is een van de belangrijkste open vragen voor de komende jaren: Waartoe, niet hoe, 

zijn wij kerk? Hoe kunnen wij vernieuwen in plaats van aanpassen? En wat heeft dat voor 

consequenties voor de manier waarop wij in de toekomst ons kerk-zijn gaan organiseren? 

Hiervoor willen wij ons open stellen en het gesprek met elkaar blijven voeren.   

Beleidsvoornemens   

a. Zuinig zijn op de waardevolle schat die de inzet en betrokkenheid van onze leden is.   

b. Het instellen van een toekomstgroep met de opdracht te bedenken op welke manier 

wij kerk-zijn anders kunnen organiseren met het oog op de komende generaties en de 

krimpende middelen wat betreft menskracht, financiën en minder professionele 

ondersteuning.  

c. Samenwerking onderzoeken en vormgeven met de andere protestantse gemeenten 

in de regio.  

d. De transitie in gang zetten naar een financiële basis, die beter in overeenstemming is 

met de omvang en draagkracht van de gemeente.    



  
  

2. Kerk in het dorp zijn  

Bovenaan de lijst van prioriteiten uit het gemeenteberaad staat “Minder aandacht voor 

overleven, meer aandacht voor dienstbaar zijn aan wat in het dorp (samenleving) leeft.” We 

noemen dit aandachtspunt Kerk in het dorp. Het is verwant aan diverse initiatieven van 

Nederlandse kerken, zoals de Dorpskerkenbeweging van de PKN. We willen een kerk in, voor 

en met het dorp zijn.   

Mede op basis van de opmerkingen uit het gemeenteberaad herkennen we hierin voor 

Nuenen de volgende aspecten.   

1. Zichtbaarheid. De vele activiteiten die we in onze gemeenschap ontplooien verdienen 

het om gezien te worden en gedeeld te worden met meer mensen, die daarmee verrijkt 

worden. De kerk, zowel de gemeenschap als het gebouw, is een prima platform voor het 

voeren van maatschappelijke discussies in en met het dorp, waarin de christelijke visie 

gehoord mag worden.   

2. Dienstbaarheid. Meer aandacht voor omzien naar elkaar in het dorp. De diaconie 

vormt de dienende handen van de kerk. Daarbij is worteling in het dorp belangrijk om te 

weten waar hulp nodig is en wat er gedaan moet worden. Behalve geld geven kunnen we 

meer doen aan activiteiten, eigen activiteiten, maar ook lokale of landelijke activiteiten. En 

zelf meedoen is win-winnen. Het versterkt de onderlinge band en het laat zien dat we een 

kerk voor het dorp zijn.   

3. Samenwerken. Kerk zijn met het dorp betekent deelnemen aan activiteiten en in 

gesprek zijn met instellingen van het dorp. We zijn al begonnen met in kaart brengen wat er 

gaande is op dit gebied. Daarna moeten er keuzes gemaakt worden om ons op te richten. In 

de samenwerking met de parochie zien we dat de gezamenlijke belangen lijken toe te 

nemen, waardoor versterking van samenwerking en samenleven  

(oecumene) logisch is. Ook als kerken samen nadenken over nieuwe initiatieven ligt op deze 

weg.    

  

Beleidsvoornemens   

a. In kaart brengen wat er al is.   

b. Structurele activiteiten continueren voor zo ver wij dit kunnen bemensen (bijv. 

kerstpakkettenactie, Levend Kerstverhaal, Levende Adventskalender, etc.). 

Activiteiten loslaten die niet meer kunnen (bijv.: Wereldmarkt, solidariteitsmaaltijd in 

haar eerdere vorm).  

c. Platform zijn voor maatschappelijke discussies en onze stem daarin laten horen (bijv. 

discussie rond AZC Nuenen).  

d. In wisselende samenstellingen samenwerken met de parochie en andere organisaties 

in het dorp bij onderwerpen die zich nu of in de toekomst aandienen.   
  



  
  

3. Vindplaats voor geloof en zingeving zijn   
  

Wij zien de gemeente als een netwerk van mensen die op verschillende manieren bij elkaar 

komen om zin te zoeken, geloof te vinden en uit te dragen.    

Uitdrukkelijk is de gemeente méér dan de samenkomst in een kerkdienst op zondag, hoewel 

die nog steeds de best bezochte kernactiviteit is. Op vele wijzen zijn mensen binnen en 

buiten onze gemeente op zoek naar een manier om goed en zinvol te leven, om zo een 

invulling te geven aan wat geloven in deze tijd kan betekenen. Daarbij is respect voor de 

schepping en voor mensen die anders zijn dan wijzelf ons uitgangspunt. Ruimdenkend en 

ruimhartig willen wij deze zoektocht als gemeenschap faciliteren. Wat daaraan nu al bijdraagt 

willen wij houden en tegelijkertijd in de komende jaren onze aandacht richten op de 

versterking van eigentijdse vormen van gemeente zijn die daarop aansluiten.            

    

Verdiepen  

De PGN ziet zich als een plaats waar wij eigentijds kerk zijn en waar wij ons in de ontmoeting 

met elkaar vanuit de christelijke traditie bezighouden met nieuwe vormen van spiritualiteit. 

Voorbeelden hiervan zijn de thematische en laagdrempelige ‘zondagmorgen anders’ 

bijeenkomsten, vormen van meditatie, contextueel Bijbellezen, stiltewandelingen, 

gesprekskringen en maaltijdbijeenkomsten doordeweeks. Hier kan doorleefd geloof gedeeld 

worden en een eigentijdse geloofstaal worden ontwikkeld. Gemeenschap en verbondenheid 

met elkaar worden zo verdiept. Dus ontmoeting, het zoeken van verbinding rond zingeving 

en levensvragen, open staan voor andere werkvormen vanuit onze christelijke basis staan 

centraal en zullen waar nodig gefaciliteerd worden. Wij richten ons de komende jaren 

versterkt op jongeren tot 40 jaar.     

  

Verbreden    

Komend vanuit de christelijke traditie willen wij ons open stellen voor het kennis maken en 

de dialoog met andere dan christelijke inspiratiebronnen en (geloofs-)gemeenschappen om 

elkaar en elkaars verschillen beter te kunnen begrijpen en van elkaar te leren. Het brede 

gebruik van De Regenboog dat in het beleid omtrent de kerk in het dorp (2.1) genoemd is, 

willen we ook in dit kader bevorderen, om een plek te hebben waar verschillende groepen 

elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.   

  



 

 

Veranderen  

Als PGN zijn wij ons ervan bewust dat deze tijd om nieuwe, andere vormen van met elkaar 

kerk en gemeente zijn vraagt. Onze manier van kerk-zijn, met het centrale accent op de 

zondagmorgen, is nu en in de toekomst niet de enig mogelijke manier om ontmoeting en 

verbinding met elkaar vorm te geven. In de komende jaren willen wij dan ook versterkt 

luisteren naar wat jongere generaties van gemeenteleden en anderen nodig hebben om 

gemeenschap te ervaren, zich gezien en gehoord te voelen binnen de gemeente en elkaar te 

ontmoeten.  We willen expliciet ruimte geven voor wat zij aandragen. Daarbij zullen sociale 

media en digitale ontwikkelingen een belangrijke rol spelen.  

Oude en nieuwe aspecten van kerk-zijn maken deel uit van ons vitale kerk-zijn nu en in de 

toekomst. Drie aspecten van kerk-zijn vormen daarbij de basis: het bij God zijn (mystiek), het 

bij elkaar en bij de schepping zijn (koinonia) en het bij de ander zijn (diakonia).   

Daarbij hoeven wij niet bij nul te beginnen maar knopen wij aan bij en versterken wij er nu al 

is.                  

Beleidsvoornemens  

a. In kaart brengen wat er al is.    

b. Luisteren naar wat voor de volgende generatie belangrijk is: hun levensvragen en de 

manier waarop zij hun leven inrichten. Waarnaar verlangen zij? Uitgaande daarvan 

kunnen wij samen met hen nieuwe vormen faciliteren.             

c. Het faciliteren van het geloofsgesprek op andere manieren dan de zondagse 

kerkdienst: experimenteren met andere vormen van liturgie zoals bijvoorbeeld 

zondagmorgen anders, samenwerking met andere gemeenten, het gesprek zoeken 

met andere zingevingsgroepen.     

  

Nuenen, mei 2024  

Kerkenraad PGN  

  

   

              


