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VOORBEREIDING 
 

Openingslied: Sound of Silence 
 

(Luister duisternis, mijn vriend, 

waaraan heb ik het verdiend 

dat ik telkens in mijn dromen 

dezelfde angst moet tegenkomen? 

En het visioen dat mij bedreigt 

en ik iedere nacht weer verwacht 

met het geluid van stilte. 

 

In iedere droom loop ik alleen 

door straten zonder einde heen. 

Onder een kille straatlantaarn 

sta ik in de donkere nacht te staren 

tot ik verblind word door een flits 

in mijn gezicht, neon licht, 

en hoor het geluid van stilte. 

 

En dan zie ik telkens weer 

tienduizend mensen, misschien meer, 

zonder iets te zeggen fluisteren, 

horen, maar naar niemand luisteren. 

Liedjes schrijven die geen sterveling  

zingen wil. Het blijft stil, 

ik hoor alleen de stilte. 

 

Vreemd dat ik het nu pas weet: 

dat stilte in mijn hersens vreet. 

Zijn mijn woorden niet te horen, 

gaan mijn gebaren soms verloren? 

Want mijn woorden 

vallen als de regen stil, zonder wil, 

echo van niets dan stilte. 

 

En men is bang voor elk gebod 

van de hoge neon god. 

En aan alle kanten preken 

lichtreclames als een teken 

dat de woorden van profeten 

op de schuttingen staan als vermaan. 

Er rest alleen de stilte.) 

 

Hello darkness, my old friend. 

I’ve come to talk with you again. 

Because a vision softly creeping, 

left its seeds while I was sleeping. 

And the vision that was planted in my brain, 

still remains 

within the sound of silence. 

 

In restless dreams I walked alone, 

narrow streets of cobblestone. 

’neath The halo of a street lamp, 

I turned my collar to the cold and damp. 

When my eyes were stabbed by the flash of 

a neon light 

that split the night and touched the sound of 

silence. 

 

And in the naked light I saw 

ten thousand people maybe more. 

People talking without speaking, 

people hearing without listening. 

People writing songs that voices never share, 

and no one dare disturb the sound of silence. 

 

 “Fools”, said I, “You do not know, 

silence like a cancer grows. 

Hear my words that I might teach you, 

take my arms that I might reach you.” 

But my words like silent raindrops fell… 

and echoed in the wells of silence. 

 

And the people bowed and prayed, 

to the neon god they made. 

And the sign flashed out its warning, 

in the words that it was forming. 

And the signs said: “The words of the proph-

ets 

are written on the subway walls and tene-

ment halls. 

And whispered in the sounds of silence. 
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Welkom en aansteken van de Paaskaars  
 

 v: Het licht van Christus voor de wereld. 
 a: AMEN. 

 
(gemeente gaat staan) 

 
Bemoediging  
 

 v: Onze verwachting is in de Naam van de Eeuwige, 
 a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 v: De Eeuwige blijft trouw, 
 a: AL ONZE DAGEN EN NACHTEN. AMEN. 

 
Lied 274: Wij komen hier ter ere van uw naam 

 

 
 

2  Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

3  Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 

(gemeente gaat zitten) 
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Inleiding op het thema  
 

De tweede wereldoorlog, velen van ons hebben erover moeten 

leren bij geschiedenis en sommige hebben het nog meegemaakt. 

Het was een tijd van angst en onzekerheid. Velen werden 

gedwongen hun huizen te verlaten, families werden gescheiden 

en talloze levens werden verwoest. 

In deze donkere periode droomde iedereen van vrijheid. Mensen 

konden hun meningen niet vrij uiten en hun dagelijkse leven werd 

beheerst door angst. De hoop op bevrijding was dan ook een 

lichtpuntje in een verder sombere tijd. 

De bevrijding van Nederland in 1945 was dan ook een moment 

van vreugde en opluchting. Na jaren van onderdrukking en strijd 

konden mensen eindelijk hun leven opnieuw opbouwen. Mensen 

kwamen samen om de bevrijding te vieren en er ontstond een 

gevoel van gemeenschap en verbondenheid. 

Een ander, recenter voorbeeld is de coronatijd. Het was een 

periode waarin we allemaal binnen zaten, bijna als gevangenen in 

onze eigen huizen. Met de avondklok werd alles strikt gereguleerd 

en spontaan op vakantie gaan of zelfs een bezoek aan vrienden 

en familie was niet mogelijk. De straten waren leeg, de winkels 

gesloten en iedereens sociale leven kwam tot stilstand. 

Toch kwam er richting het einde van de coronatijd zicht op 

vrijheid. Bijna iedereen was gevaccineerd en de ziekenhuizen 

waren minder belast. 

Het moment dat we eindelijk uit quarantaine mochten, was een 

moment van vrijheid en puur geluk. Mensen konden weer 

samenkomen, kerken konden hun deuren weer openen en 

families konden herenigd worden. Het was een tijd van vreugde 

en dankbaarheid. Het thema van deze dienst is dan ook van 

onderdrukking naar vrijheid. 

 

Gebed om ontferming 
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Lied: Fix you 

 

(Wanneer niets gaat zoals je wilt, je niet krijgt wat je nodig hebt, 

je vast zit omdat je iets verloren hebt wat je niet kunt vervangen, 

kan het dan erger? Ik kan niet vervangen wat je verloren hebt, 

maar zal met mijn licht en liefde het gat proberen te 

overbruggen.)  

 

When you try your best but you don't succeed,  

when you get what you want but not what you need,  

when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse.  

And the tears come streaming down your face,  

when you lose something you can't replace,  

when you love someone but it goes to waste, could it be worse?  

  

Lights will guide you home, and ignite your bones  

and I will try to fix you.  

  

And high up above or down below,  

when you're too in love to let it go,  

but if you never try you'll never know, just what you're worth.  

  

Lights will guide you home… 

  

Tears stream down your face,  

when you lose something you cannot replace.  

Tears stream down your face, and I... 

Tears stream down your face,  

I promise you I will learn from my mistakes.  

Tears stream down your face, and I... 

  

Lights will guide you home… 

 

RONDOM HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van het woord 
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Lezing uit Tenach: Psalm 27 (nieuwe psalmberijming 2021) 
 

Lied: I’m a believer 
 

(Ik dacht dat liefde een sprookje was, bestemd voor een ander 

maar niet voor mij. Ik kende enkel teleurstellingen. Ik dacht dat 

liefde veel om geven ging, maar hoe meer ik gaf, des te minder ik 

kreeg. Waarom zou ik het dan proberen? Ik kreeg enkel pijn. Ik 

zocht naar zonneschijn, maar vond regen. 

En toen zag ik haar gezicht, waardoor ik nu geloof. Er is geen 

spoor van twijfel meer in mijn gedachten. Ik ben verliefd! Ik zou 

haar niet meer kunnen verlaten, al zou ik het proberen.) 

 

I thought love was only true in fairy tales, 

meant for someone else, but not for me. 

Love was out to get me. 

That’s the way it seemed. 

Disappointment haunted all my dreams. 

 

Then I saw her face. 

Now I’m a believer. 

Not a trace of doubt in my mind. 

I’m in love. 

I’m a believer, I couldn’t leave her if I tried. 

 

I thought love was more or less a giving thing. 

But the more I gave, the less I got. 

What’s the use in trying? 

All you get is pain. 

When I wanted sunshine, I got rain. 

 

Then I saw her face… 

 

I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, 

I’m a believer! 

 

I believe, I’m a believer! I believe, I’m a believer! I believe! 
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 Lezing uit het Evangelie: Johannes 15:9-17 
 

 v: Lof zij Christus, 
 a: IN EEUWIGHEID. AMEN. 

 
Lied: Er is een plaats voor jou 

 

Er is een plaats voor jou, verbrand je schepen achter je. 

Neem zijn hand; Jezus Christus 

geroeste kettingen, zwakke schakels, breek je boeien, 

kom mee en neem zijn hand. 

 

Leven is niet zo moeilijk met je beide ogen dicht. 

Laat het licht in je ogen, 

de wereld is niet zo mooi en dromen kun je later 

van hoe het vroeger was. 

 

Nee, neem geen wapens mee, 

geen patroon past in het zijne, 

neem alleen je leven. Hij vraagt niet meer. 

Vijfhonderd eenenzestig doden, een teken aan de wand, 

gooi al je wapens, die rotzooi, aan de kant. 

Vijfhonderd eenenzestig doden, een teken aan de wand, 

gooi al je wapens, die rotzooi, aan de kant. 

 

Er is een plaats voor jou, verbrand je schepen achter je. 

Neem zijn hand; Jezus Christus 

geroeste kettingen, zwakke schakels, breek je boeien, 

kom mee en neem zijn hand, 

kom mee en neem zijn hand, 

kom, neem zijn hand, 

kom mee en neem zijn hand. 

 

Overweging, een paar gedachten bij deze lezingen  
 

Instrumentaal: Trouble (van band Coldplay) 
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Klein credo:  
 

Geloven dat is toekomst maken 

Ook al twijfel je steeds weer 

Door het duister blijven zingen 

Zelfs al doet het leven zeer 

 

Geloven is blijven vertrouwen 

Dat de zon weer op zal gaan 

En dat je hoewel gevallen 

Altijd weer durft op te staan 

 

Geloof doet leven in de doodsheid 

Van vaak uitzichtloos verdriet 

Altijd komt er weer een morgen 

Ook al zie je dat soms niet 

 

Geloven is in elke storm 

Blijven uitzien naar het land 

Hopen dat je wordt gedragen 

Door die Ene, in Gods hand 

 
GEBEDEN  EN  GAVEN 

 

Gebeden gevolgd door stil gebed en gezongen Onze Vader 
 

Lied 1006: Onze Vader in de hemel 

 

.  
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10 

 

 
 
Aankondiging bloemengroet en doel van de gaven 
 

 

De collecte is vandaag bestemd voor de 
Diaconaal werk Nuenen.  

U kunt een bijdrage storten op rekening 

NL85 TRIO 0320 7193 08 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente o.v.v. Diaconaal 

werk Nuenen. 
 

Lied tijdens de collecte: What makes you beautiful 
 

(Je bent onzeker, maar ik weet niet waarom. Je laat hoofden 

draaien wanneer je langs loopt. Je hebt geen make-up nodig om 

jezelf te verbergen. Iedereen hier kan het zien, behalve jij.  

Je laat mijn wereld stralen als geen ander, maar wanneer je 

lachend naar de grond staart is het niet moeilijk te zien:  je weet 

niet hoe mooi je bent. Als je kon zien wat ik zie, dan zou je me 

begrijpen. Als ik naar je kijk, kan ik niet geloven dat je niet weet 

hoe mooi je bent. Dat is wat je mooi maakt.) 

 

You're insecure, don't know what for. 

You're turnin’ heads when you walk through the door. 
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Don't need makeup to cover up,  

being the way that you are is enough. 

  

Everyone else in the room can see it, everyone else but you. 

  

Baby, you light up my world like nobody else. 

The way that you flip your hair gets me overwhelmed. 

But when you smile at the ground, it ain't hard to tell 

you don't know, oh, oh, you don't know you're beautiful. 

If only you saw what I can see, 

you'll understand why I want you so desperately. 

Right now I'm looking at you and I can't believe 

you don't know, you don't know you're beautiful. 

That's what makes you beautiful. 

  

So, girl, c’mon, you got it wrong.  

To prove I'm right I put it in a song. 

I don't know why you're being shy  

and turn away when I look into your eyes. 

  

Everyone else in the room can see it, everyone else but you. 

  

Baby, you light up my world like nobody else... 

 

OP WEG GAAN 
 

Slotgedachte: 

 

Vrijheid is belangrijk, voor ons allemaal. 

Laten we daarom elkaar steunen, om die vrijheid te vinden.  

Laten we vertrouwen op God, dat hij ons hierbij helpt. 

Zonder Zijn en onze liefde, kan vrijheid niet bestaan. 

 

Want vrijheid is nog niet altijd vanzelfsprekend voor iedereen, 

Soms is het zoeken, en leren vertrouwen op jezelf. 

Voordat we die vrijheid vinden, bijvoorbeeld voor het maken van 

keuzes. 
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Onthoudt in elk geval dat je er niet alleen voor staat, want je hebt 

altijd God en de mensen om je heen. 

 
Wegzending en zegenbede, door voorganger en allen, gevolgd 

door gezongen 'Amen' 
 

V: Moge God ons zegenen met onrust 

      bij gemakkelijke antwoorden 

      halve waarheden en oppervlakkige relaties, 

A: zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven. 

 

V: Moge God ons zegenen met boosheid 

     over onrechtvaardigheid, 

     onderdrukking en uitbuiting van mensen, 

A: zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 

 

V: Moge God ons zegenen met tranen 

     die we plengen voor hen die lijden 

    door pijn, verwerping, honger en oorlog, 

A: zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. 

 

V: En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid  

     dat we geloven een verschil te maken in de wereld, 

A: zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmo- 

     gelijk is. 

 

     AMEN  
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Lied tot slot: Love shine a light 
 

(Laat de liefde in ieder plekje van mijn hart schijnen. Liefde is 

licht om te dragen. Broeders en zusters draag die magie uit, als 

we het samen doen kunnen we de weg verlichten in elk hoekje 

van ons hart.) 

  

Love shine a light in ev’ry corner of my heart. 

Let the love light carry, let the love light carry. 

Light up the magic in ev’ry little part,  

let our love shine a light in ev’ry corner of our hearts.  

  

Love shine a light in ev’ry corner of my dream. 

Let the love light carry, let the love light carry. 

Like the mighty river flowing from the stream. 

Let our love shine a light in ev’ry corner of my dream.  

  

And we’re all gonna shine a light together. 

All shine a light to light the way.  

Brothers and sisters in ev’ry little part,  

let our love shine a light in ev’ry corner of our hearts.  

  

Love shine a light in ev’ry corner of the world. 

Let the love light carry, let the love light carry. 

Light up the magic for ev’ry boy and girl,  

let our love shine a light in ev’ry corner of the world.  

  

And we’re all… (2x) 

Shine a light in ev’ry corner of our hearts. 
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MEDEDELINGEN  

 

18 mei 10.00 uur  Zondagmorgen Anders 

met als thema “ Knooppunten naar de  

(wonderlijke) stilte”. 

We gaan op zoek naar de stilte en naar de waarde daarvan met 

niet alleen in stilte, maar ook d.m.v. muziek en teksten.  

Er is eerst een kort samenzijn in de Regenboog en vervolgens 

vertrekken we naar twee mooi gelegen, verstillende plekken 

buiten Nuenen.  

We willen u vragen om dan zoveel mogelijk op de fiets te 

komen. Indien dit niet mogelijk is dan zijn beide plekken ook per 

auto te bereiken.  

Voor koffie/thee met een broodje wordt gezorgd op de verste plek 

(4,7 kilometer van de Regenboog).  

Nadere informatie volgt nog. 

Graag tot dan. 

 

25 mei 10.00 uur Doopdienst  
voorganger ds. Christien Crouwel 

     Kindernevendienst 
 

Tentoonstelling van quilts  

De quiltgroep van onze diaconie heeft weer een jaarlijkse 

tentoonstelling in de Regenboog. Die is op zaterdag 17 mei 

2025 van 12 - 16 uur.  

Op de tentoonstelling kunt u de gemaakte quilts van dit seizoen 

bekijken en kopen. En ook allerlei kleinere quiltartikelen. De 

opbrengst van de verkoop is voor opslagkosten en materiaal zoals 

o.a. stof voor achterkanten en tussenlaag.  

Voor informatie: Geke Weerman, 040-283 7169,  

geke.weerman@onsnet.nu 

  

mailto:geke.weerman@onsnet.nu
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Wilt u ook vriend van Jongerenkoor Jocanto zijn? 

 

Vindt u het net als wij belangrijk dat 

jongeren zich zowel op muzikaal als sociaal 

vlak ontwikkelen? 

Dan kunt u Vriend van Jongerenkoor Jocanto 

worden. Dit kan al vanaf €25,00 per jaar. 

Voor meer informatie over alle 

sponsormogelijkheden vind u op onze site. 

Scan hiervoor de QR code. 

Wilt u ons eenmalig steunen? Dan kunt u ook een gift overmaken op 

NL87 RABO 0528 2177 12, t.n.v. Jongerenkoor Jocanto onder 

vermelding van gift + (uw e-mailadres). 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Voor meer informatie over de PGN: www.pgn-nuenen.nl 

 

Mededelingen voor de komende zondag kunnen vóór donderdag 

9.00 uur aangeleverd worden bij: ordevandienst@pgn-nuenen.nl 

 

http://www.pgn-nuenen.nl/

