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Anders dan anders dienst Arjan Erkel

Lezing door Annette Nobuntu-Mul 
over Ubuntu

De PGN
De Protestantse Gemeente Nuenen (PGN) wil een open en gastvrĳe gemeente zĳn, waar iedereen zich thuis 

mag voelen en welkom mag weten. Het kerkgebouw De Regenboog bevindt zich aan de Sportlaan 5 in Nuenen. 

De website van de PGN vindt u op: www.pgn-nuenen.nl

Als u deze editie van Rond de Kerk in handen krĳgt, is de 
adventstĳd al een tĳd begonnen: heeft u al een activiteit vanuit de 
adventskalender bezocht? Bĳvoorbeeld het ‘heerlĳk avondje’ op 5 
december? Heeft u een kĳkje genomen in de Lambertuskerk in 
Nederwetten of wilt u op 16 december de Oekraïense kerstmarkt 
op de Vrouwkesakker bezoeken? Of op 2e kerstdag samen 
zingen in het Van Gogh Kerkje? Er is daartoe nog volop 
gelegenheid. Via de nieuwsbrief is de kalender verspreid, geprinte 
exemplaren kunt u bovendien vinden in De Regenboog en vele 
openbare plekken overal in Nuenen. 

Kortom: er is de komende weken veel te beleven, ook in en 
rondom De Regenboog: 
• Het thema voor de adventsdienst is: ‘Zingend naar kerst!’ en 

daarin staan woorden uit de psalmen uit de adventstĳd 
centraal.

• Op 23 december luiden wĳ het kerstfeest in met het Levend 
Kerstverhaal op de Weverkeshof. 

• Elders in Rond de Kerk leest u alvast meer over het 
‘kinderkerstfeest’ en de ‘kerstnacht anders’ op 24 december. 

• Op 25 december vieren wĳ kerst met wereldmuziek en het 
koor Keskedee. Het worden zeker allemaal mooie en 
verrassende diensten! 

• Op 31 december gaan wĳ ‘Zingend het jaar uit met de 
goddelĳke top 100’ waarvoor u de komende weken al uw 
stem kunt uitbrengen.

• Januari staat in het teken van de actie Kerkbalans (20-28 
januari) en in dit nummer vindt van Rond de Kerk vindt u al 
wat smaakmakers voor deze actie! 

• Is het u al opgevallen dat Theoscoop in dit seizoen ook 
enkele keren op zondag een film draait? Op 14 januari kunt u 
om 15.00 uur de filmhuisfilm Another Round (Druk) zien en 
erover napraten. 

• Vanaf 21 januari starten de carrouseldiensten met het thema: 
Tussen hoop en vrees – vieringen rondom hemel, hel en 
aarde.

• Op 3 februari gaan de kerkdeuren open voor een nieuwe 
editie van ‘Menu Surprise’. Laten wĳ ook dit jaar weer hopen 
op een lekker en kleurrĳk buffet! 

Ik wens u allen voor de komende weken vele goede 
ontmoetingen toe met dorpsgenoten, met familie en vrienden en 
mensen die u dierbaar zĳn! En daarna: 

Fĳne kerstdagen en een voorspoedig begin van 2024! 

Ds. Marlies Schulz



God gelooft in verbinding.
Deze zin, als thema van dit kerstnummer van Rond 
de Kerk, is voor mĳ een van de kortste 
samenvattingen van het Kerstverhaal. God die niet 
op afstand blĳft, maar naar de wereld toekomt in de 
geboorte van het Kind van Kerst. Kwetsbaar en 
tegelĳk afhankelĳk van de zorg van mensen. 
Vertrouwend dat mensen zich ook aan dit Kind 
zullen verbinden.

Het is ook een spannende uitspraak: want hoe en 
waar is dat geloof van God in verbinding dan waar te 
nemen in onze wereld? Het kan toch niet slechts 
eenmalig zĳn, alleen toen en zo lang geleden? 

Je aan elkaar verbinden is per definitie iets van 
langere tĳd, al kennen we ook gelegenheidscoalities 
die een korte tĳd functioneren en daarna ophouden 
te bestaan. Maar echte verbindingen zĳn langdurig. 
De relatie met je partner of met je kinderen als je die 
hebt. De verbinding met je ouders of met broers of 
zussen. Vriendschappen, ontstaan door ooit een 
ontmoeting en die daarna soms een leven lang 
meegaan. Hoe waardevol zĳn die. Ik kwam in 4 
VWO bĳ wiskunde naast Willem te zitten. We zĳn nu 
45 jaar verder en zoeken elkaar nog steeds 
regelmatig op. 

Maar geloven in verbinding betekent niet dat elke 
verbinding standhoudt. Dat is de weerbarstigheid 
van het leven. En het verdriet dat dat brengt noemen 
we rouw. Het verdriet om wie of wat er niet meer is, 
en die of dat zo bĳ jou hoorde. Moet je dan maar 
ophouden met geloven in verbinding?

Jezus vertelt zelf een verhaal waarin ook Gods 
geloof in verbinding op de proef gesteld wordt. In 
Matteüs 21 gaat het over een heer die een wĳngaard 
aanlegt en pachters aanstelt om die te bewerken. 
Maar als de heer knechten stuurt om zĳn aandeel 
van de oogst in ontvangst te nemen worden de 
knechten mishandeld of gedood. Dan staat er: 
“Tenslotte stuurde hĳ zĳn zoon naar hen toe...” In 
een uiterste poging de verbinding te behouden, of 
opnieuw tot stand te brengen. Maar ook dat loopt in 
dit verhaal niet goed af. Want verbinding moet van 
twee kanten komen. Als een van de twee kanten het 
afwĳst komt die verbinding niet tot stand.

God gelooft in verbinding is een hoopvolle 
geloofsuitspraak, een soort belĳdenis, die we ieder 
jaar met Kerst opnieuw nadrukkelĳk vieren. Maar het 
is ook een vraag aan ons: hoe geven wĳ daar 
antwoord op? Hoe is het gesteld met ons geloof in 
verbinding? Omdat het van twee kanten moet 
komen. Het een kan niet zonder het ander. 

Verbinden wĳ ons ook aan God, om ons in ons 
handelen te laten inspireren door het visioen van 
vrede en verbinding waarvan Jezus in zĳn leven 
getuigenis aflegt in woord en daad? Dan zou aan 
ons spreken en handelen die verbinding te ervaren 
moeten zĳn, voor anderen, voor ons dorp, voor de 
wereld om ons heen. Dat is niet altĳd eenvoudig in 
een wereld met grote contrasten en verschillen 
tussen mensen. Maar ik hoop dat we het doen en 
durven, omdat God gelooft in verbinding.

Pieter Flach

De puzzel Kersttafereel
Bĳ een Japanse puzzel kan je door middel van logisch nadenken een tekening reconstrueren. De cĳfers naast 
en boven het diagram geven aan hoeveel vakjes er in de betreffende rĳ of kolom moeten worden ingekleurd. 
Staat er bĳvoorbeeld 3-2 dan betekent dat, dat er na eventueel een of meer witte (lege) vakjes eerst drie 
opvolgende vakjes blauw zĳn. Daarna volgen er een of meer witte vakjes, dan twee blauwe. En ten slotte 
eventueel weer een of meerdere witte vakjes. Advies: werkt met potlood en gum. 
Meer uitleg en voorbeelden vind je op https://www.denksport.com/japanse-puzzel-uitleg. 

Als opstapje zĳn een aantal blauwe vakjes al vast ingevuld. Have fun!

Column
In deze Rond de Kerk geen column van Luuk Wieringa. Helaas heeft hĳ een herseninfarct gehad en was niet in 
staat de column te schrĳven. We wensen Luuk en Marĳke veel sterkte toe in de komende tĳd. 

Redactie Rond de Kerk

Oplossing puzzel op pagina 16
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Cadeaus verbinden
Driekoningen, Epifanie of Openbaring wordt gevierd 
op 6 januari. Het is de herdenking van de Bĳbelse 
gebeurtenis van de wĳzen uit het oosten die de ster 
zagen en daarop de koning van de Joden gingen 
zoeken. Driekoningen is een volkse benaming. Het 
wĳkt af van wat er in Matheus 2:1-12 staat. Daar is 
geen sprake van koningen. Er wordt ook geen aantal 
genoemd. Het verhaal zoals we dat nu kennen is in 
de loop der eeuwen gevormd. De symboliek zoals 
gebruikt in de beeldende kunst heeft hierbĳ een 
belangrĳke rol gespeeld.

In de oorspronkelĳke Griekse tekst van Matheus 
staat het woord μαγοι (magoi). Vroeger werd dat met 
'wĳzen' vertaald. In de nieuwe Nederlandse 
Bĳbelvertalingen staat 'magiërs'. Magoi zou kunnen 
duiden op sterrenwichelaars, astronomen, priesters 
of koninklĳke raadgevers. Met het Oosten kan 
Perzië, Babylonië of Arabië bedoeld zĳn.

Drie wĳzen
Al vroeg in de jaartelling werden de ‘wĳzen’ 
‘koningen’, al vanaf de derde eeuw. Waarschĳnlĳk 
gebeurde dit onder invloed van andere bĳbelteksten 
zoals Psalm 72: De vorsten van Tarsis, het kustland, 
zĳ komen geschenken hem brengen, de koningen 
van Sjeba en Seba, zĳ dragen hun schatting hem 
aan: alle heersers brengen hem hulde, alle volken 
zĳn hem onderhorig. Het aantal van drie koningen 
kan zeer waarschĳnlĳk terug gevoerd worden op het 
aantal geschenken: goud, wierook en mirre. In de 
Syrisch-orthodoxe Zuqnin-kroniek, uit circa 775 na 
Christus, zouden de wĳzen met zĳn twaalven zĳn 
geweest, maar de westerse christelĳke kerk heeft 
het aantal altĳd op drie gehouden.

In het boek ‘Excerpta Latina Barbari’, een vertaling 
van een vĳfde-eeuws geschrift, worden er drie wĳzen 
opgesomd: Bithisarea, Melichior en Gathaspa (de 
namen werden later verwesterd in Balthasar, 
Melchior en Caspar). De namen zĳn overigens niet 
overal hetzelfde. In het Grieks klinken ze als Apellios, 
Amerios en Damascos. In de Syrische kerk zĳn het 
Larvandad, Gushnasap en Hormisdas, in het 
Hebreeuws Galgalat, Malgalat en Sarathin. Maar 
laten we het voor het gemak houden bĳ de namen 
waar wĳ aan gewend zĳn.

Goud, wierook en mirre
In dezelfde tĳd als hun namen, kregen de koningen 
ook hun afkomst. Zĳ werden 'geïdentificeerd' als de 
koning van Nubië en Arabië, de koning van Gondolië 
en Saba; en de koning van Tharsis en van het eiland 

Egryscilla. Die landen lagen behoorlĳk ver uit elkaar 
en dit feit maakte de volgende aannemelĳk: zĳ 
zouden de drie takken van het menselĳk geslacht 
vertegenwoordigen. Deze drie takken zĳn volgens de 
Bĳbel het nageslacht van de drie zonen van Noach: 
Sem, Cham en Jafet. Het vertegenwoordigen van de 
gehele mensheid is in de loop der eeuwen steeds 
eenduidiger geworden: Caspar is jong en heeft een 
donkere huid (Afrikaans; koning van Seba = 
Ethiopië). Balthazar is van middelbare leeftĳd en 
komt uit Azië (koning van Saba = Jemen) en 
Melchior een grĳsaard (met baard) en de koning van 
Tarsis van de eilanden (Spanje/Europa).

De gebruikelĳke symboliek betreft ook de 
geschenken: Melchior gaf goud, Balthasar wierook 
en Caspar mirre. Meer dan cadeaus aan het kindje, 
moeten de geschenken gezien worden als 
symbolen: goud staat voor de koninklĳke status van 
Jezus, wierook voor zĳn goddelĳkheid en mirre voor 
zĳn menswording. Al heeft Sint Bernardus van 
Clairvaux (1090-1153) een meer wereldlĳke 
interpretatie bedacht: goud om de armoede te 
verlichten, wierook om de stank uit de stal te 
verjagen en mirre om het kind te verzorgen (mirre is 
immers gomhars, een lekker ruikende olie).

Zo blĳkt het verhaal van de drie wĳzen uit het oosten 
een lange ontstaansgeschiedenis te hebben. 
Tegenwoordig is de heersende opvatting dat de 
magiërs geen historische personen zĳn geweest. 
Maar lang geleden was men er echter van overtuigd 
dat ze echt bestaan hebben. De overlevering wil dat 
Sint Helena (ca. 248-ca. 329), moeder van keizer 
Constantĳn de Grote, hun stoffelĳke resten had 
ontdekt. Zĳ liet ze overbrengen naar Byzantium en 
later naar Milaan. Keizer Frederik I (Barbarossa) 

verplaatste ze naar Duitsland. De Keulse 
aartsbisschop Reinhold van Dassel kreeg in 1164 
toestemming de relieken bĳ te zetten in de 
kathedraal van Keulen. Tot op de dag van vandaag 
worden ze nog steeds in de Keulse Dom bewaard.

Wat de oorsprong van het verhaal ook is: 
driekoningen is onlosmakelĳk verbonden met 
geschenken die de verbintenis van God, Jezus en 
de mensheid symboliseren. Driekoningen is ook de 
afsluiting van de kerstperiode, en het moment dat 
veel mensen de kerstboom opruimen.

Loes Wĳnoltz

Naschrift: hoewel in de meeste bronnen gesuggereerd 
wordt dat de symboliek redelĳk algemeen is, valt het op 
dat op de diverse websites de koningen nogal eens 
verwisseld worden. In dit stuk is geprobeerd om de meest 
voorkomende te gebruiken.

Bronnen:
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/
driekoningen-10-vragen-antwoorden
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/d/drie-koningen
https://kunstvensters.com/2017/01/06/driekoningen-
waarom-brachten-de-drie-wĳzen-goud-mirre-en-wierook-
mee/ 
https://www.quest.nl/maatschappĳ/geschiedenis/
a38566579/wie-waren-de-drie-wĳzen-uit-het-oosten/ 
https://www.statenvertaling.net/kunst/drie-wĳzen.html 

Filmpjes

Een geboren verbindingKinderen over bidden
Over de schoonheid van 

verbinding



Lieve mensen, ik hoop dat het u goed gaat! 

Kerst
Het is al december en de Kerstdagen zĳn in zicht. 
Een tĳd waarin we samenkomen om de geboorte 
van Jezus te vieren, een God die als mens op aarde 
kwam. Hĳ wilde niet langer een 'verre God' zĳn, maar 
een persoonlĳke Vader die dichtbĳ de mensen stond.

Stel je toch eens voor... ruim 2000 jaar geleden, 
iemand die net als iedereen probeert z'n leven te 
leven, met alle ups en downs. En dan loopt hĳ plots 
een man tegen het lĳf die een nieuw perspectief 
biedt, één van Geloof, Hoop en Liefde. Er klikt iets. 
En stel je voor dat onze hoofdrolspeler zo geraakt 
wordt dat hĳ dit verhaal wil delen met iedereen om 
hem heen. En dat er dan een groep ontstaat.
Leven in verbinding.

Wat zou hĳ destĳds gezegd hebben?

“In mĳn leven heeft deze gemeenschap een 
betekenisvolle rol gespeeld die verder reikt dan 
alleen geloof. In de warmte van haar muren vond ik 
ook een groep van gelĳkgestemden. Samen deelden 
we gebeden, vierden we momenten van vreugde en 
troostten we elkaar in tĳden van verdriet. Deze 
gemeenschap gaf mĳn spirituele reis diepgang en 
betekenis.

Hier ontdekte ik de kracht van verbondenheid. Te 
midden van een wereld die vaak lĳkt te draaien om 
individualisme, vond ik hier een hechte groep 
mensen die elkaar ondersteunden en begrepen. 
Deze plek is een haven van oprechte, menselĳke 
interactie, waar vriendschappen bloeiden en waar de 
behoefte aan echte verbinding werd vervuld.
Maar de impact reikt verder dan onszelf. Ik zie de 
betrokkenheid bĳ de samenleving om ons heen, het 

liefdadigheidswerk en inspanningen om sociale 
rechtvaardigheid te bevorderen. Het is inspirerend 
om deel uit te maken van een gemeenschap die niet 
alleen spreekt over naastenliefde, maar altĳd 
probeert deze principes in daden om te zetten.

In tĳden van morele verwarring vond ik hier een 
baken van stabiliteit. De leer biedt me met tĳdloze 
richtlĳnen een ethisch kompas in een wereld die 
voortdurend in beweging is.

En er is ruimte voor mĳn persoonlĳke reis. Niemand 
is perfect en alleen door zelfreflectie en groei kan ik 
beter leren bĳ te dragen. Rituelen, gebeden en 
meditaties verdiepen mĳn zoektocht. Ondanks alle 
chaos in de wereld en in mezelf… ik mag er zĳn.”

Oud en Nieuw
Maakt het dan nog veel uit of je je standplaats een 
kerk noemt of een spiritueel centrum? En of je het 
komende jaar een nieuw beleid hebt of tapt uit een 
iets ouder vat?

Begrĳp me niet verkeerd, het nieuwe beleidsplan 
waar we nu gezamenlĳk hard aan werken is verre 
van tevergeefs. Het zet je aan het denken over wat 
van belang is. Soms is de reis belangrĳker dan het 
einddoel. 

Laten we deze reis samen in verbondenheid delen.

Pas goed op elkaar en blĳf gezond!

Hartelĳke groet,
Hans Laros

VAN DE VOORZITTERMĳn ziel prĳst en looft de Heer,
mĳn hart juicht om God, mĳn redder:
Hĳ heeft oog gehad voor mĳ, zĳn minste dienares.
Alle geslachten zullen mĳ voortaan gelukkig prĳzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mĳ gedaan,
heilig is zĳn naam.
Barmhartig is hĳ, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.
Hĳ toont zĳn macht en de kracht van zĳn arm
en drĳft uiteen wie zich verheven wanen.
Heersers stoot hĳ van hun troon
en wie gering is geeft hĳ aanzien.
Wie honger heeft overlaadt hĳ met gaven,
maar rĳken stuurt hĳ weg met lege handen.
Hĳ trekt zich het lot aan van Israël, zĳn dienaar,
zoals hĳ aan onze voorouders heeft beloofd:
Hĳ herinnert zich zĳn barmhartigheid
jegens Abraham en zĳn nageslacht,
tot in eeuwigheid.

Lied van Maria, Lucas 1:48-55

Uit onverwachte hoek
Enkele weken geleden ontving Nel Haisma bĳ de koffie een briefje van E. Hasan. Hĳ bezocht enkele weken 
geleden een kerkdienst in De Regenboog. Tĳdens de koffie schreef hĳ de volgende, ontroerende woorden:

“Vandaag het is mĳn genoegen te bezoeken uw kerk, deze goede religieplaats.
Ik wens allemaal hier uit te nodigen aan de vrede, vrĳheid, gezondheid en gemoedsrust voor alle mensen, 
volken, om overal in de brede wereld te verspreiden.

Met mĳn goede wensen en vriendelĳke groeten, E. Hasan”



opmerking of een gesprek moet geven.” Marlies 
verlaat zich daarnaast op berichten die vanuit de 
contactpersonen komen. “Gelukkig zĳn ze er, de 
contactpersonen. Ze weten vaak het eerste waar 
hulp nodig is en geven dat door aan Pieter of aan 
mĳ. Pieter en ik staan zĳ aan zĳ, we stemmen veel 
af. Wĳ beiden vinden het pastorale deel van ons 
werk zo wezenlĳk. ‘Zie de mens’ is mĳn lĳfspreuk 
daarbĳ. Stel de pastorale vraag: hoe gaat het met je? 
Het gaat er ten diepste om dat mensen gezien en 
gehoord worden.”

“Wij willen graag een gesprekspartner zijn”

“Er zijn voor mensen in onze kerk”

Marlies. “Ons werk is vaak onzichtbaar. Deze 
ochtend ben ik begonnen met een overleg op de 
Dorpswerkplaats. We zĳn bezig om een 
adventskalender te maken, samen met de LEV-
groep. Voor elke dag in de adventsperiode hebben 
we een andere activiteit op het programma staan 
voor mensen om aan mee te doen. Soms zĳn dat 
bestaande activiteiten waar iedereen bĳ aan kan 
haken, soms worden ze speciaal opgezet voor 
deze adventsperiode. We hopen dat mensen weer 
nieuwe contacten kunnen leggen in een donkere 
periode in het jaar. Zo gaat er elke dag een deurtje 
open.”

Mooie samenwerking 

Met die adventskalender raakt Marlies meteen aan 
een belangrĳk onderdeel van haar werk. Naar 
buiten treden als kerk in de gemeente Nuenen, de 
blik op de maatschappĳ om ons heen. “Met die 
opdracht ben ik vier jaar geleden ook ‘op pad’ 
gestuurd. Het was destĳds voor de 
beroepingscommissie die de nieuwe predikant ging 
zoeken, heel belangrĳk dat ik juist dát zou doen. 
De protestantse kerk moet niet alleen van 
betekenis zĳn voor de eigen leden, maar ook voor 
de mensen waar wĳ mee samen wonen en leven in 
Nuenen. Dat betekent dat we investeren in de 
contacten met maatschappelĳke instanties in 
Nuenen. En dat we ingeschakeld worden als er 
bepaalde vraagstukken spelen in ons dorp, 
bĳvoorbeeld bĳ de plannen voor de komst van een 
AZC. We willen waar nodig een gesprekspartner 
zĳn en dat vereist dat je contacten legt en dat 
instanties je kunnen vinden. Dat kost tĳd maar het 
levert ook mooie samenwerking op, zoals nu met 
de LEV-groep.”

Consulent
Een ander belangrĳk stuk van Marlies’ agenda 
wordt ingevuld door de contacten buiten de 
protestantse gemeente Nuenen. “De 
samenwerking met de Parochie in Nuenen, die ik 
enorm waardeer. We voeren gesprekken over een 
oecumenisch jaarthema en de lĳnen die we als 
Nuenense kerken samen uitzetten. En we bereiden 
natuurlĳk samen onze oecumenische vieringen 
voor. Met de gemeentes in Geldrop, Heeze en 
Helmond-Asten-Someren zetten we 
carrouseldiensten en gespreksgroepen op die we 
gezamenlĳk doen. Bĳ de carrouseldiensten gaat 
een predikant met een thema-dienst naar 
verschillende gemeenten toe. Dan zien de mensen 
uit de gemeente Nuenen mĳ bĳvoorbeeld niet 
omdat ik in Helmond op de kansel sta, en is ds. 
Corine Beeuwkes uit Helmond in Nuenen. Dat 
gaan we nu ook in de adventsperiode en in de 

lĳdenstĳd doen. Op dit moment ben ik ook de 
consulent van Elsendorp. Daar is nu geen 
voorganger, dus ik begeleid de gemeente en de 
beroepingscommissie. Dat zĳn zaken die op je pad 
komen en waar ik me ook graag voor in wil zetten”. 

Pastorale rol 
Marlies begon haar werk in januari 2019: een jaar 
voordat de corona-pandemie over ons heen kwam. 
Dat eerste jaar was vooral een jaar van inwerken: 
van kennis maken met mensen en Nuenense 
instanties. Maar ook de eigen, zo diverse, 
gemeente een beetje leren kennen. “Terwĳl ik me 
verdiepte in het Nuenense, werd me al snel 
duidelĳk dat onze eigen gemeenteleden ook hard 
behoefte hebben aan aandacht, aan begeleiding 
en bezoek. Pieter deed dat al, en ik wilde daar net 
zozeer aan bĳdragen. Maar toen kwam corona en 
werden ons heel veel mogelĳkheden uit handen 
geslagen. Ik heb pas na corona het gevoel 
gekregen dat ik echt mĳn pastorale rol kan gaan 
vervullen. Dat is toch echt datgene wat me het 
meeste raakt: er zĳn voor de mensen in onze kerk.” 
Als predikant doet Marlies dat in de eerste plaats in 
de zondagse vieringen. “Die spelen natuurlĳk een 
centrale rol in mĳn werk.” Maar ze is er ook in de 
contacten tĳdens gespreksgroepen, bĳeenkomsten 
en vergaderingen. “Al is dat niet een op een, je 
staat er wel. Als we bĳvoorbeeld een 
kloosterweekend (een maal per jaar) hebben, ben 
ik na afloop echt uitgeteld en tegelĳk vreselĳk blĳ 
en tevreden. Dan hebben we een prachtig 
weekend gehad met echte geloofsgesprekken 
waaraan ik mezelf ook kan opladen.”

Verlangens
Onlangs heeft Marlies de opleiding voor geestelĳk 
begeleider afgesloten. Een opleiding die er op 
gericht is om mensen met een hulpvraag voor wat 
langere tĳd bĳ te staan. “Een pastoraal gesprek 
beperkt zich dikwĳls tot één ontmoeting. Als we een 
traject voor geestelĳke begeleiding ingaan, gaat dat 
over een langere periode. En dan gaat het dikwĳls 
om de grote vragen van het leven, bĳ ernstige 
ziekte, tĳdens een stervensproces, als er 
problemen met kinderen zĳn of in een huwelĳk. 
Onze kerkelĳke gemeente kent veel oudere leden. 
Er zĳn dan ook veel hulpvragen, sommige heel 
duidelĳk, andere verscholen. Soms is er sprake 
van onuitgesproken verwachtingen en verlangens. 
Als mensen zeggen: “Marlies, je hoeft niet te 
komen, je bent al zo druk”, en ik kom inderdaad 
niet, zĳn ze toch teleurgesteld. Zowel Pieter als ik 
willen graag weten wie er omhoog zit met iets en 
wie graag een gesprek wil. Ik probeer tĳdens het 
koffiedrinken in de kerk zoveel mogelĳk signalen op 
te vangen en te kĳken waar ik een vervolg aan een 

Marlies Schulz: “Zie de mens…”
In januari 2024 start de jaarlĳkse actie Kerkbalans. 
Dan wordt opnieuw aan leden van onze gemeente 
gevraagd om een financiële bĳdrage te doen. Voor 
de kerk: voor de gebouwen en alles wat daarbĳ komt 
kĳken, maar vooral voor de pastores in onze 
gemeente. Voor Marlies Schulz, onze predikant en 
voor Pieter Flach onze kerkelĳk werker. We vinden 
het vanzelfsprekend dat ze er zĳn, en dat ze er zĳn 
voor óns als we een beroep op ze doen. Maar 
Marlies en Pieter geven ook een gezicht aan kerk-
zĳn in de samenleving en in het dorp waarin we 
wonen. Dát wordt mogelĳk gemaakt door 
Kerkbalans. Een gesprek met Marlies Schulz over 
haar werk. 

Het is dinsdagochtend. Een nieuwe werkweek van 
Marlies is begonnen. Haar agenda staat standaard 
vol met afspraken. “Elke dag is anders”, lacht 



Opvang vluchtelingen Kindernevendienst kamp

Zeilkamp

Samen aan Tafel

Onze kerk
Op deze pagina’s ziet u foto’s van activiteiten van de 
PGN van het afgelopen jaar. Ze geven een beeld 
van hoeveel er gebeurt en hoe levend de PGN is. 
Het kan zĳn dat u erbĳ was. Misschien niet op het 
Kindernevendienskamp, maar misschien op de 
startzondag in de pastorietuin? Of eet u wel eens 
mee bĳ Samen aan Tafel? Het hoeft niet, maar het is 
goed te weten dat dit alles er is en het is is goed dat 
het er is. Er zĳn veel verschillende dingen, voor 
verschillende mensen met verschillende behoeften. 
Soms traditioneel, soms anders dan anders, zoals 
de goed bezochte kerkdienst met Arjan Erkel, die het 
aangrĳpende verhaal van zĳn ontvoering vertelde. 
Anders dan een gewone kerkdienst, maar ook hier 
ging het over de kracht van het leven. Leven dat we 
van God gekregen hebben en dat als een rode draad 
door al onze activiteiten loopt.

Al deze activiteiten zĳn niet mogelĳk zonder uw 
deelname en uw bĳdrage, Vele vrĳwilligers leveren 
een bĳdrage. Maar financiële bĳdrages zĳn ook hard 
nodig. Voor het gebouw en andere kosten van 

activiteiten, voor Marlies en Pieter, die hun 
professionele inzet aan de kerkdiensten en andere 
activiteiten leveren en die de ruggengraat van het 
pastoraat zĳn. 

In januari komen we weer bĳ u langs voor uw 
financiële bĳdrage, ofwel Kerkbalans, een actie die 
de kerken van Nederland in 2024 50 jaar 
organiseren. Als die envelop aangeboden wordt 
door uw contactpersoon of als de e-mail in uw 
mailbox valt, denk dan even aan deze pagina’s en 
aan wat uw kerk betekent, in deze zichtbare 
activiteiten, maar ook in de zorg voor mensen die 
ondersteuning, pastoraal of financieel, nodig 
hebben. Het werk van christenen die er voor elkaar 
zĳn. Geef dan met gulle hand en met blĳdschap!

Werkgroep Kerkbalans

ke
rk
ba
la
ns

Levend Kerstverhaal Startzondag

Wateroverlast in De Regenboog

Kloosterweekend

Wereldgebedsdag

Anders dan anders dienstDoopdienst
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Diaconie – helpen waar geen helper is

“We hebben de afgelopen jaren ingezet op 
armoedebestrĳding. In 2022 nog met ‘Nuenen geeft 
warmte’ om mensen in de gemeente Nuenen te 
ondersteunen bĳ de hoge energieprĳzen. Dit jaar zĳn 
we gestart met het programma ‘Schuldhulpmaatje”, 
vertelt Bas Smouter van de Diaconie. “We hebben 
een kleine groep mensen in Nuenen bereid 
gevonden om een training te volgen om mensen die 
hulp nodig hebben bĳ hun financiën, te gaan helpen. 
Vooral om orde op zaken te stellen maar ook om te 
kĳken waar ze hulp nodig hebben en of ze datgene 
krĳgen waar ze recht op hebben.”

“Verder ondersteunen we met de Diaconie de 
bezoekers van Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje in 
Eindhoven. Met geld maar ook met inzet van 
gemeenteleden in het bestuur. Ook de 
kerstpakkettenactie die ieder jaar wordt gehouden, 
brengt een extraatje bĳ de mensen die dat goed 

kunnen gebruiken. En uit de voormalige 
Diaconietuin, die nu de biologische tuin heet, gaan 
geregeld groenten naar de Voedselbank. Veel 
mensen vinden het nog steeds moeilĳk om te praten 
over financiële problemen, terwĳl dat niet nodig is. 
Als Diaconie zouden we vaker willen helpen, maar 
we weten dikwĳls niet wie onze hulp nodig heeft. De 
kosten voor ons levensonderhoud zĳn hoog: wie 
alleen een AOW ontvangt en een klein pensioen, kan 
zomaar in de problemen komen.”

“Tĳdens de kerkdiensten collecteren we ook voor 
noodhulp aan landen die getroffen worden door 
rampen, zoals de aardbevingen Turkĳe / Syrië en in 
Marokko / Libië. De Diaconie en ZWO hebben de 
collecte-opbrengsten verdubbeld, zodat we een mooi 
bedrag aan Noodhulp hebben kunnen sturen. Overal 
is hulp nodig.” De Diaconie denkt in 2024 € 17.500,- 
nodig te hebben.

Internationale hulp via ZWO

‘Geen kinderarbeid in de textielindustrie’: dat is een 
van de Kerk-in-Actie projecten waarmee jonge 
meisjes uit de textielfabrieken in India worden 
gehaald en de kans krĳgen om naar school te gaan. 
“Het is een van de vĳf projecten waar ZWO zich voor 
inzet. In het project in India worden trouwens niet 
alleen de kinderen, maar ook de ouders 
ondersteund”, vertelt Carla van Doorn van ZWO. 
“We doneren een aantal jaren structureel, zodat de 
mensen voor langere tĳd kunnen vertrouwen op 
hulp. Een groot deel van het geld dat ZWO ontvangt 
besteden we aan deze en andere Kerk-in-Actie 
projecten in Bangla Desh, Ghana, Rwanda en, 
India.”

ZWO, staat voor Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking maar de nadruk ligt op 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. 
“We zĳn bezig met internationale hulp aan mensen in 

nood. En die nood is er helaas in grote mate. Maar 
we sponsoren naast onze internationale projecten 
ook vĳf lokale initiatieven. Denk aan ‘Rising Stars’ 
het project van Jaap en Henny Matser in Ghana, aan 
Tom en Elizabeth Hendriks Kenia en aan ‘Connected 
to Namibia’ voor de ontwikkeling van kansarme 
jongeren in Namibië, waar Toos Verbruggen zich 
voor inzet. Deze projecten ontvingen allemaal 500 
euro.”

“Ieder jaar organiseert ZWO een speciale activiteit. 
Dat was in 2023 de solidariteitsmaaltĳd voor 
Stichting MOV die meisjes in Kenia helpt naar school 
te gaan.” Ook in 2024 wil ZWO zich inzetten voor 
deze projecten waarmee echt een verschil wordt 
gemaakt in de levens van mensen. Doet u mee? 
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Kerstpakkettenactie

Kerstpakketenactie Wereldmarkt Internationale hulpFinanciele ondersteuning waar mogelĳk

Vredesdienst Solidariteitsmaaltĳd



Pelgrimswandeling Nuenens College
Eind oktober liepen de eersteklassers van het Nuenens College weer in kleine groepjes onder begeleiding van 
een wandelaar een pelgrimswandeling. Omdat het gaat om veel leerlingen (zo’n 180) werd elke dag van 
maandag tot en met vrĳdag met vele vrĳwilligers gewandeld met telkens twee klassen. 

Gestart werd in De Regenboog met een korte 
introductie door Pieter Flach en een moderne versie 
van het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Een 
en ander om te onderstrepen dat we elkaar nodig 
hebben en verplicht zĳn om elkaar te helpen. Daarna 
liepen de kleine groepjes (4 tot 5 leerlingen) een 
uitgestippelde route met tevens de opdracht om over 
diverse onderwerpen vragen te beantwoorden in een 
werkschriftje. De begeleiders kwamen niet alleen 
vanuit Nuenen maar ook vanuit de regio Eindhoven 
met enkelen die al meer keren de route naar 
Santiago de Compostela hebben gelopen en 
gefietst. Zo waren er twee deelnemers die al 15 keer 
Santiago hebben aangedaan vanuit verschillende 
routes. 

De wandeling werd afgesloten in de Clemenskerk. 
Ook daar kregen de leerlingen een kort verhaal over 
de kerk zelf en de uiterlĳke verschillen met De 
Regenboog. Als afsluiting werd een klassenkaars 
aangestoken voor elke klas en gaven de leerlingen 
die kaars aan elkaar door met een goede wens. Iets 
dat steeds indruk maakt bĳ de leerlingen. 

Voordat er werd gewandeld werden voor alle klassen 
introductielessen gegeven over opzet en doel van de 
wandeling. Vermeden werd om een accent te leggen 
op het religieuze karakter van zo’n tocht zoals bĳ 
ware pelgrims vaak, maar niet alleen, aan de orde is. 
Duidelĳk werd dat leerlingen relatief weinig weten 
van religies en daarover in hun thuissituatie weinig 
meekrĳgen. De voortschrĳdende ontkerkelĳking 
wordt zo meer dan helder. Het is daarom 

prĳzenswaardig dat de docenten Filosofie van het 
Nuenens College van harte meewerken aan een 
pelgrimswandeling om leerlingen gevoelig te maken 
voor reflectie en bezinning. Het is goed dat dit in de 
plaats komt van een (oppervlakkige) beleving van 
een geloof. We mogen hopen dat dit in de toekomst 
zo mag blĳven. Aan alle vrĳwilligers meer dan dank 
en we hopen dat zĳ ook voor het komende jaar 
beschikbaar willen zĳn. 

Theo Bemelmans

Kinderkerstfeest
Op zondag 24 december om 18.30 uur vieren we in 
het mooi versierde Van Goghkerkje weer het 
kinderkerstfeest. Dit jaar staat een mooi verhaal over 
engelen centraal maar natuurlĳk zĳn er ook 
kerstliederen en mooie muziek.
Een kerstfeest voor kinderen en hun vaders en 
moeders, broers en zussen, opa’s en oma’s en 
iedereen die het fijn vindt om erbĳ te zĳn. De 
kinderen krĳgen nog een uitnodiging thuis.

Hanneke, Margriet, Kees en Pieter

Tienerkerstfeest
Zondagavond 17 december is het Tienerkerstfeest 
om 17.00 uur in het mooi versierde Van Gogh 
Kerkje. We zĳn met de voorbereidingen bezig en 
jullie krĳgen als tieners en jongeren nog een 
uitnodiging thuis. Samen eten hoort daar ook altĳd bĳ 
en daarvoor neemt iedereen iets mee wat hĳ of zĳ 
heel lekker vindt, zodat we een mooi buffet kunnen 
maken. Het duurt tot ongeveer 19 uur.

Paul en Pieter 

Slapen in de kerk
Ieder seizoen rond de Startzondag is het 
kindernevendienstkamp voor de kinderen van de 
basisschool. En eigenlĳk is dat kamp zo leuk dat de 
kinderen wel vaker op kamp willen, lieten ze ons 
weten. Dus doen we in de winter een tweede 
kindernevendienstkamp, maar dan gewoon in de 
kerk, in het weekend van 13-14 januari, van 
zaterdagmiddag tot en met zondagmorgen. Meer 
informatie krĳgen jullie en je ouders thuis. 

Hanneke, Margriet, Ingmar en Pieter 

Oplossing puzzel kersttafereel

Huismeesters
De Regenboog heeft diverse ruimten die erg in trek zĳn bĳ externe partĳen die deze ruimten graag, tegen een 
vergoeding, willen gebruiken. Ook het koetshuis valt hieronder. De opbrengst vormt een vaste bron van 
inkomsten voor de PGN. 

Bert Grooten heeft de afgelopen jaren dit werk als huismeester voortvarend en met grote zorg gedaan maar 
had al eerder te kennen gegeven om per 1 januari a.s. te willen stoppen. Zĳn werk wordt vanaf 1 januari 2024 
voortgezet door een drietal huismeesters met de volgende taakverdeling:

• Jasper Verplanke en Marleen Kerssen: aanspreekpunt voor externe gebruikers, definitieve afspraken 
maken en in reserveringsboek vastleggen, gebruiksovereenkomsten opmaken: bereikbaar via 
✉ huismeester@pgn-nuenen.nl 

• Bart Verbeek: aanspreekpunt voor vaste jaarhuurders Koetshuis en Regenboog, factureren. Bereikbaar 
via ✉ koetshuismeester@pgn-nuenen.nl 

Dit drietal wordt al sinds november ingewerkt door Bert Grooten en daarbĳ blĳkt al hoeveel werk dit met zich 
meebrengt om het ‘gebruik door derden’ soepel te laten verlopen. Daarom alvast van deze plaats Bert: bedankt 
dat jĳ al het werk in de afgelopen jaren in je eentje hebt gedaan en een uitstekende overdracht naar ons hebt 
verzorgd. 

De nieuwe huismeesters

JEUGD Rond De Kerk



Lichtjesavond op De Roosdoncken
Op 11 november vond voor het eerst een Lichtjesavond plaats op begraafplaats 
De Roosdoncken. Een bĳeenkomst voor eenieder die een dierbare wilde gedenken. Terwĳl 
de lucht langzaam donkerder blauw kleurde, las Pieter Flach een gedicht, en noemden we 
de namen van hen die gemist worden. Toen het echt donker was, werd De Roosdoncken 
op indrukwekkende wĳze verlicht door vele kaarsjes op de graven.

Zo’n zeventig mensen uit alle windstreken hebben de bĳeenkomst bezocht en elkaar na 
afloop ontmoet. We kĳken terug op een warme Lichtjesavond!

Janni Groot, Helma de Waardt en Ykelien L. Boersma. 

Bestuursverandering bij Stichting De Roosdoncken
In de afgelopen bestuursvergadering hebben we 
afscheid genomen van Derk Jan Adelerhof. Derk Jan 
heeft bĳna alle functies in het bestuur vervuld: hĳ is 
begonnen als secretaris en werd daarna 
penningmeester. Sinds 2014 was Derk Jan 
voorzitter. In al die jaren heeft hĳ een belangrĳke 
bĳdrage geleverd aan de veranderingen op De 
Roosdoncken. 

Zo is de begraafplaats uitgebreid, de 
Gedachtenisplaats gebouwd en het strooiveld 
aangelegd. Derk Jan heeft onze vergaderingen altĳd 
op een prettige en constructieve manier geleid, met 
ruimte en respect voor ieders gedachten en 
overwegingen. We danken Derk Jan van harte voor 
zĳn inzet in de afgelopen jaren en zĳn blĳ dat hĳ ons 
nog van advies zal voorzien!

Ykelien L. Boersma, voorzitter 

Met het aftreden van Derk Jan is er een vacature 
voor de functie van secretaris ontstaan. Het bestuur 
vergadert zo’n vĳf keer per jaar over alle zaken die 
met het beheren van de begraafplaats te maken 
hebben. De secretaris is onder andere 
verantwoordelĳk voor een schriftelĳk verslag van de 
bestuursvergaderingen en verzorgt de 
correspondentie. Een functie met een beperkte 
tĳdsbesteding in een fijn en toegewĳd team. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met 
✉ voorzitter.roosdoncken@gmail.com.
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Paasgroetenactie 2024
Het is wellicht nog wat vroeg, maar vanwege de 
verschĳningsdatum van Rond de Kerk nu alvast 
deze aankondiging. Ook komend voorjaar willen wĳ 
vanuit Nuenen weer meedoen aan de 
Paasgroetenactie. De actie bestaat uit het sturen 
van een (dubbele) kaart naar gedetineerden in 
Nederlandse gevangenissen. Na de diensten van 4 
en 11 februari 2024 kunnen kaarten gekocht 
worden à 1 Euro per stuk. Omdat de kaarten in een 
verzamelenvelop naar Utrecht verstuurd moeten 
worden vóór 20 februari is het makkelĳk deze 
kaarten tĳdens het koffiedrinken te schrĳven zodat zĳ direct weer kunnen worden ingeleverd bĳ 
ondergetekende.

Vanuit Utrecht zullen de kaarten verdeeld worden over de diverse gevangenissen. Wĳ, als Diaconie, 
vinden het erg waardevol hieraan mee te doen, want niet alleen de gedetineerden zelf, maar ook hun 
familieleden zĳn erg blĳ met de hartelĳke belangstelling, die van deze Paasgroet uitgaat.

Namens de Diaconie, Alma van Berchum

Ga mee naar het 
Kloosterweekend 2024
Voor wie behoefte heeft aan een weekend vol mooie 
gesprekken en fijne ontmoetingen: het kan weer. 
Schrĳf je in voor het kloosterweekend dat in 2024 
plaatsvindt van 8 tot 10 maart in de Abdĳ in Postel. 

De rust van het klooster en het weg-zĳn voor een 
paar dagen maakt van een kloosterweekend een 
intense ervaring. Praten, wandelen, een boek lezen 
en bespreken, zingen, een eigen viering, een film 
kĳken en een pubquiz. Ook in 2024 organiseren we 
opnieuw een kloosterweekend en wel van 8 tot 10 maart 2024 in de Abdĳ in Postel. De prĳs voor een 
verblĳf van vrĳdagavond tot zondagmiddag is ca 115 euro. Daarvoor krĳg je twee overnachtingen, alle 
maaltĳden, koffie en thee plus gebruik van een aantal zalen. 

Inschrĳven kan via: ✉ h.dewaardt@onsnet.nu of via ✉ k.jansenboshuizen@onsnet.nu



Vier Kerst samen met Jocanto!
Voorgaande jaren vierde Jocanto kerst door mee te werken aan de kerstdiensten in de katholieke 
kerken van Gerwen en Nuenen. Dit jaar zal de invulling van kerstavond er iets anders uit zien. 
Door een tekort aan voorgangers wordt er vanuit de katholieke kerk op kerstavond alleen een 
dienst verzorgd om 21:00 uur in Gerwen (uiteraard met medewerking van Jocanto). 

Kerst is een feest om samen te komen en liefde te ervaren. Een moment die wĳ ook graag met u 
willen delen. Daarom zal Jocanto op zondagavond 24 december een kerstconcert geven in 
Nuenen (H. Clemenskerk) om 23:45 uur (tĳd onder voorbehoud). Via deze weg nodigen we u uit 
voor de kerstdienst in Gerwen om 21:00 uur en ons eigen kerstconcert in de H. Clemenskerk in 
Nuenen om 23:45 uur (tĳd onder voorbehoud). 

We hopen er samen met u een mooie kerst van te maken!

Levend kerstverhaal op zaterdag 23 december in de Weverkeshof

Kindje wiegen
In deze dagen zĳn veel mensen op weg. Gedurende hun vakantie, voor hun werk, voor een gezellig 
dagje uit, maar vaak ook gedwongen door uiteenlopende omstandigheden. Op zoek naar onderdak. 
Er zĳn reizigers, die hun overnachtingen lang tevoren boeken. En er zĳn mensen, die niet weten waar 
ze de volgende nacht zullen overnachten. In welk bed ze zullen slapen, of er wel een bed is om te 
slapen. Voor Maria en Jozef was er uiteindelĳk de stal, waar het kindje werd geboren. 

Ook dit jaar kunnen we weer samenkomen bĳ de kerststal. Op weg naar de stal ontmoeten we 
misschien wel een engel, een herder of een koning. Zĳ kunnen ons vertellen wat er in de kerstnacht 
gebeurd is. Bĳ de stal is voldoende tĳd om stil te blĳven staan, de stal te bekĳken en een 
waxinelichtje aan te steken. (vader, moeder, opa, oma, iedereen kan doneren voor het speciaal 
project).

Als jĳ ook wilt komen, dan mag je jouw eigen kerstkindje (pop/knuffel) uiteraard meenemen in een 
warme doek, zodat je die ondertussen ook lekker kunt wiegen. En als je wilt even in een kribbe 
neerleggen. Als je de stal goed bekeken hebt loop je met de engel, herder of koning verder naar de 
hal van de kerk. Daar staat iets lekkers klaar en krĳgen de kinderen een kleine verrassing.Van harte 
welkom, eerste en tweede kerstdag tussen 14.00 en 15.30 uur in de H. Clemenskerk aan het 
Park.

Jan Cunnen, Suus Lier, Liesbeth Deckers-van Campen
Welkom bij een bijzondere kerstnachtdienst
De kaartjes en berichtjes met ‘Prettige kerstdagen!’ worden weer bezorgd. We halen onze 
boodschappen in huis. Topdrukte bĳ de supermarkten. Kerstpakkettenactie. Levend kerstverhaal. 
Kortom we komen helemaal in de sfeer. Maar wat wenst u de ander eigenlĳk toe met die ‘prettige 
kerstdagen’? We luisteren naar het kerstevangelie, maar wat is de kerstboodschap voor u 
persoonlĳk? Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Is dat het? Wat is nu die 
boodschap? En wat doen we daar mee? Stel, u leest rustig een boek en opeens staat een engel 
bĳ u in de kamer met een boodschap. Help, wat doen we? 

Zoveel vragen en hopelĳk met elkaar ook een stukje van het antwoord in een echte 
kerstnachtdienst, met donker en licht, kerstliederen en een sfeer van verbinding en met het thema, 
u raadt het al: Wat is nu de boodschap?
En als we het nu hebben over een boodschap, dan hebben wĳ nog een praktisch verzoek aan u. 
Een boodschap voor ’t Hemeltje. Houdt u hiervoor de nieuwsbrief in de gaten. Daar vertellen we er 
meer over.

De dienst begint om 22.30 uur. Jong, oud en alles er tussenin, PGN-er of helemaal niet, iedereen 
van harte welkom! De dienst is georganiseerd door het Zondagmorgen Anders-team.

Na de dienst hebben we nog een drankje met elkaar. 
Al met al een mooi begin van de kerstdagen
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Op vrĳdag 10 november 2023 overleed 

Jan Zuring

69 jaar oud.

Jan is geboren in 1954 in Beilen. Hĳ ontmoette zĳn 
vrouw Ina al jong en ze kregen samen drie kinderen.

Het leven was goed. Een mooie carrière, die 
uitmondde in een eigen zaak. Hĳ was niet zo 
kerkelĳk betrokken. Dat zei hĳ ook tegen de 
predikant, die hem bezocht. Die nodigde hem daarna 
uit om samen bĳ een andere club te gaan: 
voetballen. Dat heeft Jan jaren gedaan, evenals 
golfen. Een sportieve man.

In 2010 kreeg Jan de ziekte ALS. Hĳ zat niet bĳ de 
pakken neer, maar schreef een boekje met limericks: 
‘ALS het licht uitgaat, blĳft er een lampje branden’. 
De opbrengst ging naar het onderzoek om voor deze 
ziekte medicatie te ontdekken. Hĳ was ook aanwezig 
bĳ de jaarlĳkse mountainbike rally’s voor dit doel met 
dezelfde titel als zĳn boek. Jan was een bekende 
figuur in Nuenen, onder meer door carnaval. Hĳ 
schreef regelmatig in Rond de Linde over de 
gemeentepolitiek. Hĳ ontmoette zĳn vele vrienden 
o.a. bĳ Schafrath, een uitje wat hĳ lang met Ina 
volgehouden heeft.

Ondanks zĳn ziekte hield hĳ zĳn humor en de eigen 
regie. Zo wist hĳ voor zĳn zorg de mazen van het net 
te vinden en bereikte de maximale mogelĳkheden. 
Hĳ gunde Ina haar eigen leven als onderwĳzeres. 
Maar tĳdens corona heeft Ina haar baan opgegeven 
om er helemaal voor Jan te zĳn. 

Samen hebben ze er zich doorheen geslagen. Tot 
het einde toe. Dappere mensen: Jan en Ina Zuring.

Nel Haisma

Op vrĳdag 10 november overleed

Olga Margaretha Wilts-Merx 

71 jaar oud. 

Olga overleed in haar nieuwe woonplaats Baarn 
waar ze enkele maanden geleden naartoe verhuisd 
was. Daar kreeg zĳ de verpleging die zĳ nodig had 
en woonde ze in buurt van haar zoon Rutger. 

Olga was geboren en getogen in Voorburg, maar de 
meeste mensen kennen Olga uit haar tĳd samen met 
haar echtgenoot Maurits hier in Nuenen. Ze was een 
sterke, veerkrachtige vrouw die niet bĳ de pakken 
neer zat en altĳd weer nieuwe wegen zocht, waar ze 
ook kwam. In de PGN was zĳ een tĳd lang ouderling 
en voorzitter van de kerkenraad. 

Olga keek dan ook terug op een leven vol liefde: 
samen met Maurits die zĳ sinds december 2021 
moest missen, hun kinderen Beitske en Rutger, hun 
kleinkinderen Jasper, Lieke en Guusje en alle 
vrienden die hun leven hebben begeleid. Een 
hoogtepunt uit haar korte tĳd in Baarn was het feest 
dat Olga op 23 september 2023 gaf om met velen 
alle vriendschap en alle liefde te vieren. Olga voelde 
zich altĳd gedragen door alle steun en aandacht die 
er vanuit onze gemeente was, om haar - en vroeger 
ook Maurits - door moeilĳke ziekteperiodes heen te 
helpen. 

Op vrĳdag 17 november hebben wĳ in een 
dankdienst voor haar afscheid genomen van Olga en 
haar naast Maurits te ruste gelegd op de 
Natuurbegraafplaats Schoorsveld. 
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar haar 
kinderen en kleinkinderen en allen die nu rouwen om 
haar. 

Ds. Marlies Schulz

LEVEN DAT
VOORBIJ GING...

Gedachteniszondag
Op gedachteniszondag 26 november herdachten we in de dienst diegenen die in het afgelopen jaar zijn 
overleden. We noemden de namen.   

8 november 2022
Jantina Paulina (Tineke) Cohen-Venema
79 jaar

10 november 2022
Martha (Marth) Haddeman-Kronemeijer
91 jaar

27 november 2022
Hiltje (Hilly) Lammers-Zondervan
82 jaar 

11 december 2022
Cornelia (Corrie) Visser-Verschoor
93 jaar 

24 december 2022
Sicco Oosterhoff
66 jaar 

22 januari 2023
Hendrika Jacoba (Ria) Hinnen-Jelgershuis
76 jaar

19 februari 2023
Maria Alida Corneli (Ria) van Beek-Koolhaas
91 jaar 

21 februari 2023
Marry Kleinbergen-Visser
79 jaar 

9 maart 2023
Marina (Rie) van Loon-Tanis
96 jaar

11 maart 2023
Cornelis Otto (Kees) Walraven
84 jaar 

4 juni 2023
Wilhelmina (Mien) van der Vonk-van der Straten
94 jaar 

2 augustus 2023
Cornelis (Kees) Borstlap
89 jaar 

5 oktober 2023
Jacoba Eunice Irene (Coos) van der Ende-Stoel
78 jaar

21 oktober 2023
Everdina Gerda (Ine) Buurman-Willemsen
86 jaar

10 november 2023
Olga Margaretha Wilts-Merx
71 jaar

Geborgen in God. 



Kerkdienstenrooster 10 december 2023 t/m 3 maart 2024

U kunt de kerkdienst thuis volgen via livestream. Als u gaat naar de pagina Verbinding van onze website 
(www.pgn-nuenen.nl ) wordt u doorverwezen naar kerkdienstgemist.nl. Ook eerder opgenomen diensten zĳn daar nog te volgen.

Zondag 10 december, 2de Advent
De Regenboog en online 10.00u
Ds. Marlies Schulz
Kindernevendienst en 12+
Koor: Cantabilé
Collecte: Educatiefonds Vluchtelingen 
Nuenen
Koffieschenken: Redactie Rond de 
Kerk

Zondag 17 december, 3de Advent
De Regenboog en online 10.00u
Ds. Ada Rebel
Kindernevendienst
Koor: Jubilate
Collecte: DCE ’t Hemeltje
Koffieschenken: wĳkteam Lissevoort

Donderdag 21 december
De Regenboog 14.30u
Ouderenkerst
Ds. Marlies Schulz en Pieter Flach
Collecte: eigen keuze ouderen

Zondag 24 december, 4de Advent
De Regenboog en online 10.00u
Morgengebed, geen 
kindernevendienst
Ds. Dieuwertje Kaper
Collecte: ZWO Bangladesh 
Koffieschenken: groep Mikado

Van Gogh Kerkje en online 19.00u
Kinderkerstviering
Kerkelĳk werker Pieter Flach

De Regenboog en online 22.30u
Kerstnachtviering Anders
Ds. Marlies Schulz 

Maandag 25 december Kerstmorgen 
De Regenboog en online 10.00u
Ds. Marlies Schulz en kerkelĳk werker 
Pieter Flach
Kindernevendienst en 12+
Koor: Keskedee
Collecte: Noodhulp
Koffieschenken: Diaconie

Zondag 31 december
De Regenboog en online 10.00u
AG Eredienst, zingend het jaar uit met 
Paul Weĳmans
Collecte: Diaconaal werk Nuenen
Koffieschenken: wĳkteam Oost

De oudejaarsvesper vervalt

Zondag 7 januari 2024
De Regenboog en online 10.00u
Kerkelĳk werker Pieter Flach
Collecte: ZWO Ghana stop 
kinderarbeid
Koffieschenken: Pastoraat

Van Gogh Kerkje 19.30u Taizévesper
Werkgroep Taizé
Collecte: Wilde Ganzen

Zondag 14 januari
De Regenboog en online 10.00u
Ds. Martin Kroon
Kindernevendienst en 12+
Collecte: Binnenlands Diaconaat
Koffieschenken: CvK

Zondag 21 januari Carrouseldienst 1
De Regenboog en online 10.00u
Ds. Jan-Hendrik Kip, Geldrop
Collecte: Lesbos, Because we carry
Koffieschenken: wĳkteam Zuid

Zondag 28 januari
Oecumenische viering Eenheid
H Clemenskerk en online 11.00u
De Marlies Schulz en pastor Hans 
Vossenaar
Collecte: Schuldhulpmaatje

Zondag 4 februari Carrouseldienst 3
De Regenboog en online 10.00u
Ds. Christien Crouwel
Collecte: Werelddiaconaat
Koffieschenken: O&V

Van Gogh Kerkje 19.30u Taizévesper
Werkgroep Taizé
Collect: Wilde Ganzen

Zondag 11 februari
Carrouseldienst 2 (verzet van 28-1)
en losmaking en aanvaarding 
ambtsdragers en ambtsgroepleden
De Regenboog en online 10.00u
Ds. Marlies Schulz
Collecte: eigen kerk, PGN
Koffieschenken: wĳkteam Refeling-
Vallestap

Woensdag 14 februari
Oecumenische Aswoensdagvesper
H Clemenskerk 19.00u
Kerkelĳk werker Pieter Flach en RK 
pastor

Zondag 18 februari 
40 dagen carrousel 1
De Regenboog en online 10.00u
Ds. Bernadette van Litsenburg
Kindernevendienst en 12+
Collecte: Diaconie Nuenen
Koffieschenken: wĳkteam Centrum

Zondag 25 februari
40 dagen carrousel 2
Dienst van Schrift en Tafel
De Regenboog en online 10.00u
Ds. Marlies Schulz
Kindernevendienst en 12+
Collecte: ZWO India geen 
kinderarbeid
Koffieschenken: groep Jeure

Zondag 3 maart
40 dagen carrousel 3
De Regenboog en online 10.00u
Kerkelĳk werker Pieter Flach
Kindernevendienst en 12+
Collecte: Vluchtelingen in de knel 
Eindhoven
Koffieschenken: Redactie Rond de 
Kerk

Van Gogh Kerkje 19.30u Taizévesper
Werkgroep Taizé
Collecte Wilde Ganzen


